
 
 

Als ze wandelt met haar hondje door de stad, 

roepen alle mensen: wat ’n stuk is dat 

en dat is dan op je klompen aan te voelen, 

dat ze daarmee niet het teckeltje bedoelen. 

Achter de ramen die ze langsloopt op haar pad, 

drukken alle mannen dan hun neuzen plat. 

Nee mevrouw, dat doen ze heus niet voor het hondje. 

nee dat doen ze voor het lieve mooie blondje. 

 

Als ze wandelt met haar hondje door de stad, 

waffen alle hondjes: wat ’n stuk is dat 

en dat is dan op je klompen aan te voelen, 

dat ze daar dan niet het blondje mee bedoelen. 

Achter de ramen die ze langsloopt op hun pad, 

drukken alle joekeltjes hun neuzen plat. 

Nee mevrouw, dat doen ze heus niet voor het blondje,  

maar dat doen ze voor het felbegeerde hondje. 

 


