
 

Op de kaai van Ouwe Tonge, 
met haar wollen mutsje op, 
zag je enkel maar haar  tenen, 
en maar weinig van haar top, 
want ze droeg, zoals gewoonlijk,   
’n uitvoerig huisgewaad 
en de Zeeuwse  zon die kaatste, 
van haar ogen op de straat. 
 
Kind van de zee, kind van de klei, 
jouw blikken maakte me blij. 
Kind van de klei, kind van de zee, 
jij ging voorgoed met me mee. 
 
D’ ouwe ouwetongse haven, 
is als haven zout noch zoet, 
maar zij liep daar mooi te wezen, 
met het zilt nog in haar bloed. 
Alle golven van het Zijpe, 
dansten licht en deinend aan, 
zagen het Flakkeese meisje, 
in het Zeeuwse zonlicht staan. 
 
Alle vissen, alle meeuwen, 
doken op en dan weer neer, 
om het kind van Ouwe Tonge, 
te aanschouwen, telkens weer, 
maar ze zagen, hoe z’ook vlogen, 
slechts dat warme wollen kleed, 
en ze kregen, hoe ze trachten, 
van de inhoud heel geen weet.  
 


