
 
 

‘kBen zo blij dat jij bestaat, 
dat’k in jou ’n kameraad, 
en ’n metgezel heb mogen vinden. 
Je weet niet hoe blij ik ben, 
dat ik je zoveel jaar al ken 
zolang bij elkaar zijn als twee vrinden. 

 
Zij aan zij en hand in hand, 
verslaan we pech en trammelant, 
al kraakte het wel eens in al z’n voegen.  
We gaan door tot aan het end 
en sluiten samen straks de tent, 
’n beetje uitgeblust maar met genoegen.    

 
Samen plukken we de dag, 
alles met de Franse slag. 
Met ‘n knipoog leven we ons leven. 
Zijn blij met wat God ons schenkt, 
wat ’n ander van ons denkt, 
zal ons echt geen grijze haren geven. 

 


