
 
Ons Opa met de bombardon,   

broer Bart met balalaika, 

neef Ad op de accordeon, 

met jingles uit Jamaica.  

Broer Karel met ‘n klarinet 

zus Juul met ukelele, 

’n zwager met ’n schuiftrompet,  

die met ons mee komt spelen. 

 

Ja dan, ja dan, ja dan, 

gaan we er stevig tegenan. 

en dan en dan, en dan, 

dan zullen wij ‘s wat laten horen. 
 

Ons vader met de mirliton, 

nicht Kaat met castagnetten, 

broer Bertus met z’n bariton,  

loopt te retteketetten. 

Ons Oma raakt de Turkse trom, 

broer Benjamin speelt banjo, 

neef Diederik blaast z’n dwarsfluit krom, 

zus Sjaan zaagt op ’n cello. 

 

Ons Moe speelt, naast d’r Tamboerijn  

ook op haar piccolootje,  

broer Jan, zo duf als een konijn,   

vergeet wel ‘ns ’n nootje. 

Oom Heis haalt uit z’n instrument, 

de vreemdste  bijgeluidjes, 

Flip, met ‘n fluitje van een cent,  

speelt op z’n boerenfluitjes.  

 

 

 

 


