
 
       Als je oud wilt worden, als je lang wilt leven, 

ben je bij ‘n lange adem best gebaat.              
En je moet je zomaar nooit gewonnen geven, 
blijven bidden dat je niet de pijp uit gaat. 
Ook al komt de ouderdom heel vaak met kwalen 
en al gaat er op het lest wel ‘ns wat fout; 
toch wil iedereen heel graag de honderd halen. 
Zeg nou eerlijk: ieder mens wordt graag stokoud. 

 
Ook al staat je levensbouwsel soms wat schots en scheef. 
Ben je nou en dan  niet zo geweldig goed op dreef. 
Zijn er dagen dat je denkt: zo kan die nou wel weer,      
leg je er het bijltje niet bij neer.  Want 

 
Ook al gaat het af en toe niet zo je het graag wilt 
en heb jij jezelf aan ‘n te zware taak vertilt. 
Ben je nijdig om alweer die pech, die tegenspoed, 
start je toch opnieuw met frisse moed.  Want 

 
Al begint niet elke nieuwe dag met zonneschijn, 
lijkt jouw tuin na de vakantie net ‘n zandwoestijn. 
Ook al wordt je fiets ‘n keer of wat per maand gejat, 
toch waag jij je steeds maar weer op pad.  Want 

 
 
  


