


 

 

Als de lichtjes 

Als de lichtjes van de kerstboom, 
op ‘t lest weer branden gaan 

en de beeldjes van de kerstgroep, 
knus daar bij elkander staan, 
is het of we staan te wachten, 

op wat er geschieden zal, 
ondanks dat ‘t al gebeurde, 
eeuwen her daar in ‘n stal. 

Ieder jaar komt weer het wonder, 
staan we steeds opnieuw weer stil. 

Elke keer - al twintig eeuwen - 
is er toch iets nieuws op til. 

Jaarlijks is er weer die blijdschap, 
recht door zee en onvermengd; 

want de mens verlangt naar vrede, 
die het Kerstkindje hem brengt. 
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Als ’t kerstfeest komt 

Als ’t kerstfeest komt in deez’ grauwe tijd, 
dan wordt de mens in z’n hart verblijd; 

want het Kind dat brengt uit z’n hemels stee, 
weer stil geluk en weer vrede mee. 

Als in de stal al die beeldjes staan. 
De ezel en d’os wat achteraan. 

En de engel hoog boven in de stal, 
vertelt dat ‘t vree op aarde worden zal. 

Maria stil met haar lief gezicht. 
Sint Jozef houdt het oog op ’t kind gericht 

en de schaapjes die springen o zo blij; 
want ook zij zijn er dit jaar weer bij. 

Dat dan die vree die in het hart nu woont, 
‘n heel jaar lang op onz’ wereld troont. 
Dan is heel dit blij en dit winters feest, 

dan is deez’ kerst niet voor niets geweest. 

Tekst : Jeanne 

 
 
 
 



 

 

Altijd Kerstmis  

 

De mooiste dagen, zeg ik maar, 
zijn die van Kerstmis ieder jaar. 
Met echte bomen, of haast echte 

en wensen, veel en vaak oprechte. 
`n Lichtpunt, in de wintertijd, 
van sfeer en van gezelligheid. 

Wat zouden wij er wel bij varen 
als alle dagen Kerstmis waren. 



 

 

Bad 

Met Kerst ga ik altijd in bad. 

Mijn vrouw zegt: ik heb nou geen zin. 

Het is me te koud en te nat, 

ik duik er met Pasen wel in. 
 

 
 
 



 

 

Bethlehem 

 
Twee mensen vertrokken als doel: Bethlehem 
hij, heel onverschrokken zij, minder ad rem. 

Zo reisden ze weken vanuit Nazareth; 
maar wat ze ook keken, geen dak en geen bed. 

En hoe ze verzochten, om plek voor de nacht, 
er werd zelfs in krochten, niet op hen gewacht. 

‘n Kind werd geboren, ‘n stal als z’n huis 
Het ligt plompverloren, in’t stro vlucht ‘n muis. 

De wind door de kieren ,het deert geen van al. 
De dampende dieren verwarmen de stal. 

Het kindje in’t midden, ‘tbezoek om hem heen. 
De herders die bidden,‘n uur achtereen. 

De engelen zingen, je hoort ze van ver. 
De lammetjes springen, naar her en naar der. 

We mogen wel stellen, Maria die straalt. 
Sint Joep loopt te tellen: hoe krijg ik ’t betaald? 

 

 
 



 

 

Blijde tijd 
 

Kerstmis is ‘n milde tijd, 
met ‘n vleug van vrede. 

Eventjes geen haat en nijd, 
een moment van rede. 
Kerstmis is ‘n blije tijd, 

een van hoop doet leven. 
Met verwachting geplaveid 
en door vreugd omgeven. 

Kerstmis is ‘n stille tijd, 
een van kalme tover; 

maar toch is er wagenwijd, 
klank en kleur te over. 

Kerstmis wekt in onze tijd, 
niet meer dat vertrouwen; 

maar we zullen’t wijd en zijd, 
toch zien aan te houwen. 

 

 
 



 

 

Dank u wel 

 
Onder de boom met de blinkende ballen, 

onder die boom zaten wij fanatiek, 
uit volle borst ‘n oud kerstlied te lallen, 

met ‘n glas Glühwein van tweevoor ‘n piek. 

Josef die zei: moetje nou toch ‘ns horen. 
Maria die ging in de bijkeuken staan. 
De ezel die legde ‘n knoop in z’n oren, 

de os die zong mee, uiteraard als sopraan. 

d’Engelenschaar, niet gewend aan zo’n herrie, 
hield het bij ‘t tweede refrein voor gezien. 
Gabriel riep van heel hoog: getverderrie, 

kan dat daar niet wat beschaafder, misschien? 

De koningen durfden niet dichter te komen, 
want hun kamelen die sloegen op hol. 

Ze hebben ‘n heel grote omweg genomen; 
hier zeiden zij, worden wij horendol. 

Een van de herders kwam kijken en vluchtte, 
die kudde van hem maakte minder kabaal; 

maar ‘t kindeke Jezus dat lag daar en zuchtte: 
dank u wel, ik vind het fenomenaal. 

 

 
 
 



 

 

Herdertjes 
 

De herdertjes liggen bij nachte, 
zo om en bij tweeduizend jaar. 

Ze liggen op wond’ren te wachten, 
al zijn ‘t er vast slechts ’n paar. 
Ze hoorden de stem uit de hoge, 
die vrede aan hen heeft beloofd. 

Maar hebben hun schaapjes op’t droge 
en breken zich niet meer ’t hoofd, 

of’t oorlog of vrede zal worden. 
Er gemarteld wordt en zelfs gemoord. 

Bij hen is dat niet aan de orde. 
Ze weidden hun schaap onverstoord. 
Zo gaat dat al tweeduizend jaren, 

voorlopig is’t ook niet gedaan. 
Al zingen de engelenscharen, 

daar trekt zich geen mens iets van aan. 
 

 
 



 

 

De mooiste dagen 

 
De mooiste dagen zeg ik maar, 
zijn die van Kerstmis ieder jaar, 
met echte bomen, of haast echte 

en wensen, veel en vaak oprechte. 
’n Lichtpunt in de wintertijd, 
’n tijdperk van plezierigheid. 

Wat zouden wij er wel bij varen, 
als alle dagen Kerstmis waren. 

 
 
 



 

 

December 

December, met zonlicht maar matig 
bedacht, 

grossiert daarom wel in festijnen, 
voor groten, zowel als voor kleinen, 

wordt lekkers en speelgoed verwacht en gebracht. 

De Sint ging, ‘tgeraas is nog nauwelijks 
verstomd, 

met Piet en met paard naar het zuiden, 
of kerstklokken gaan al weer luiden, 
vertellen ons blij dat het Kerstkindje 

komt. 

En als dan de kerstkaarsjes op zijn 
gebrand, 

het hok is ontdaan van konijnen, 
dan gaat ook het jaar weer verdwijnen 

en zijn we alweer bij ‘n nieuw 
aangeland, 

waarvoor ik waarachtig en zonder meer 
wens: 

van alles alleen maar het goede, 
‘n fee die ons steeds zal behoeden. 
Geluk en gezondheid voor iedere 

mens. 
 



 

 

Droom 

 
De een die wil sokken, de tweede ’n das, 

‘n ander die is met ‘n pet in z’n sas. 
Ook zijn er die kijken de kat uit de boom. 

’n Enkeling heeft ‘n bijzondere droom. 
Die geeft niet om sokken en niks om ‘n muts, 

om vazen of glazen of zoiets onnuts. 
En vraag je dan naar zijn afwijkende wens, 
dan denkt ie aan vrede voor iedere mens. 

 

 
 
 



 

 

Feestmaand 

Haast elke maand heeft wel ’n feest, 
z’n eigentijds vertier. 

December heeft er toch het meest; 
want die heeft er wel vier. 

‘tBegint al met Sint Nicolaas, 
de Spaanse kindervrind. 

Je eet je rond, zodat helaas, 
je veel aan ponden wint. 

Daarna komt Kerst- da’s dubbel op - 
soms zijn ‘t er wel drie. 

Dan is het buffelen non-stop 
en ‘t is nog niet fini. 

Want ouwjaarsavond sluit de rij: 
- het oliebollenfeest - 

Had elke maand z’n braspartij, 
December toch meest. 

 

 
 
 



 

 

Geboorte 

In Betlehem daar is het wonder geschied. 
De herders gaan kijken, vergeten hun schapen. 

Het engelenkoor zingt z’n vreugdevol lied. 
De herders staan zich te vergapen. 

Driekoningen stappen dan van hun kameel. 
Hun armen gevuld met geschenken. 

Sint Josef die staat met ‘n brok in z’n keel. 
Wat moet hij als dank nu bedenken. 

De ezel en os slapen ook in de stal. 
‘n Beetje apart, plompverloren. 

De ezel weet niet of ie wel kijken zal. 
De os zag hoe’t kind werd geboren. 

Ze voelden meteen al: dit is niet gewoon. 
Dat kon zelfs ‘n os wel bespeuren. 

Maria vertelde hen: dit is Gods zoon 
en dit is ‘n zeer groots gebeuren. 

Van nu af verandert de wereld totaal. 
Daar moet zelfs Herodes voor buigen. 

Dit is ‘t begin van ‘n heel nieuw verhaal 
en jullie zijn daarvan getuigen. 

 
 
 



 

 

Geen plek 
 

’n Ouwe, grauwe ezel, droeg Maria door het land. 
Hij sjokte dagen -wekenlang bij Jozef aan z’n hand. 

Ze kwamen saam van Nazareth, op weg naar Betlehem 
en waren doodvermoeid, Maria zei met stille stem: 

Ik hoop maar Jozef dat je ginds ’n plekje voor ons vindt, 
waar ’t eindelijk rustig is, voor ons en voor ons kind. 

Sint Jozef knikte, deed er nog ’n stapje boven op. 
Het ezeltje dat kreunde en het schudde met z’n  

kop. 
Verlangde naar ’n handvol hooi en water bij de vleet 

en had nog nooit gehoord van het verhaal van de profeet, 
wat zei dat er in Betlehem ’n koning op zou staan, 

die heel de wereld radicaal veranderen zou  
gaan. 

De ezel was al blij dat er geen plaats was in de stad, 
zodat ie met dat vreemde volk geen snars te maken had. 

’n Corpulente os werd in de stal z’n kameraad, 
waarmee hij, na tweeduizend jaar, nog steeds te pronken staat. 

 
 
 



 

 

 
Geloof 

Tweeduizend jaarvoor de trein en de tram, 
zette ‘n ezeltje koers: Betlehem. 

‘n Vrouw zat er op en ‘n man liep er naast, 
zij in verwachting, ze hadden veel haast. 

Warm was de dag en de nacht bitter 
koud, 

lang was de weg en het ezeltje oud. 
Zodoende waren ze weken op pad, 

kwamen op’t lest toch in David z’n stad. 
Meldden zich daar bij wat herbergen aan, 

nergens was plaats gaf men hen te verstaan. 

Want het was druk, volle bak overal, 
één plekje restte nog; dat was ’n stal. 

Daar in het stro, bij de ezel en os, 
rustten de man en de vrouw; total loss. 

Daar kwam ook, wat lang gelee werd voorspeld,  
‘tKind ,in de krib,in de stal ,op het veld. 

En nu, na pakweg zo’n tweeduizend jaar, 
vieren we’t gebeuren, nog steeds met elkaar 
daar wij - zoals engelen hebben verklaard - 

nóg steeds geloven in vrede op aard. 
 

 
 
 



 

 

 
Goede wil 

Al ben ik niet bijzonder vroom 
en bid geen ballen uit de boom, 
toch hoop ik op ‘n Kerst vol vrede. 

Dan brengt misschien ‘tgezond verstand 
en niet alleen in Nederland, 

‘n dag of wat ‘n Hof van Eden. 
En als het dan wat langer duurt, 

dat er geen schot wordt afgevuurd, 
is er iets moois begonnen. 

dan is dit niet ‘n schone droom, 
‘n kerstverhaaltje bij de boom; 

maar goeie wil heeft overwonnen. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Halleluja 

 

In heel de wereld wordt gewacht, 
op stal en ster en stille nacht 
en ieder mens van goede wil, 

is even een momentje stil. 
Als daar de engelenschaar dan zingt, 

van ver het halleluja klinkt, 
doen wij ook mee aan het concert; 
omdat het toch weer Kerstmis werd. 

Want veel is er al weg gevaagd 
en heel wat wordt er nog belaagd; 
maar Kerst, geloofsafval ten spijt, 

ja onze Kerstmis blijft altijd. 
 

 



 

 

 
Hamer  

 

 
 

Toen Jozef op z’n duim eens sloeg, 
keek Jezus uit het raam. 

Terwijl hij aan Maria vroeg: 
“Riep iemand daar mijn naam. 

Hij gaf z’n vader deze raad: 
Maakt U nog eens ’n kast, 

‘hou dan de hamer als U slaat, 
met beide handen vast. 

 
 



 

 

Het ezeltje 

 
Uit Nazareth vertrekken zij, 
Maria, Jozef met hun bei’. 

’n Kleine grauwe ezel draagt, 
hun reisuitrusting en de maagd. 

Het ezeltje doet stug z’n plicht, 
het struikelt, met de ogen dicht, 

verlangend naar een vriendelijk oord. 
De pootjes stappen moeizaam voort. 

’n Vrouw met kind, van hot naar haar, 
is voor ’n ezel zelfs te zwaar. 

Sint Jozef die de teugels leidt, 
is elk moment de richting kwijt. 

De maan en sterren schijnen fel. 
met sneeuw bedekt is Israel, 

‘tis koud en elke stap bevroor, 
zo ver je kijkt, zie je het spoor. 

Er is geen plaats in Betlehem, 
hoe Jozef smeekt en bidt, met klem. 
Verlaat daarom, ijskoud, drijfnat, 

dit kille oord, zo vlug als wat. 
 

Dan klinken stemmen, hemelhoog 
en herders staan plots oog in oog, 
met engelen,die het kerstverhaal, 

de boodschap brengen, in hún taal: 

Er ligt ’n kindje in ’n krib, 
de herders zoeken in ’n wip, 

wat kaas en melk en brood bijeen 
en spoeden zich naar Jezus heen.  

Maria zegt tot Jozef zacht:  
‘t is voor ons een heil'ge nacht.  

En ‘t ezeltje in dit gedicht, 
deelt volop in de roem, allicht.  

 



 

 

Houden van  

 
Mijn kerstmis hoeft niet wit te zijn. 

De sneeuw die mag je houwen. 
Nee ik vind elke kerstmis fijn, 

de warme en de kouwe. 

Want kerstmis zit ‘m niet in sneeuw, 
ook niet in sleetje glijden, 

al zou je in geen halve eeuw, 
nog schaatsen kunnen rijden. 

Nee kerstmis dat zit in je hart, 
je geest en in je zinnen. 

Al is ie tropisch voor mijn part, 
hij’s hagelwit van binnen. 

Al is’t ‘n kerst met sneeuwgebrek, 
te koele of benauwde, 

mijn kerstmis is pas goed te gek, 
als jij van mij wilt houden. 

 

 
 
 



 

 

IJskristallen 

 
IJskristallen, engelenhaar, 

dennenboom op het dressoir, 
heel de blije kinderschaar, 

zingend bij de stal. 
Vlokken sneeuw tegen de ruit, 

niemand komt de deur nog uit, 
ver weg wordt ’n klok geluid, 

je hoort overal: 

Jubelliederen, kerstgezang, 
ieder jaar, al eeuwen lang; 
maar ik ben ’n beetje bang, 

dat het weinig baat; 
ondanks krans en kerstkonijn, 
dat er heel veel mensen zijn, 

die niet weten op termijn, 
waar het echt om gaat. 

 

 
 
 



 

 

Illusie 

 
De boom staat er weer, 

met z’n prachtige piek en z’n pakjes, 
z’n blinkende ballen, z’n engelenhaar, 

de slingers, de sneeuw op de takjes. 

‘tBrengt sfeer toch in huis, 
elke Kerstmis bewijst weer z’n waarde. 
Al is ie voor enkele dagen maar daar: 

de illusie van vrede op aarde. 
 

 

 
 



 

 

 
Intentie 

Wat was in feite d’intentie van Kerstmis? 
‘tIs door de tijd in’t vergeetboek geraakt. 

Weinigen weten wat heilige Kerst is. 
Zucht naar vertier heeft de zin zoekgemaakt. 

Met ‘t verdwijnen van normen en waarden, 
week ook de ware, de bijbelse geest. 

Maar de geboorte van Jezus op aarde, 
dat was de reden van’t kerkelijk feest. 

 

 
 
 
 



 

 

Kerstchanson 

 
Ja ieder jaar dan klinkt rondom, 

de rinkelbel, de bellentrom, 
Al meer dan twintig eeuwen lang, 

klinkt overal het kerstgezang. 
Voor ‘n kindje dat ‘n koning werd, 
is daar elk jaar het kerstconcert, 

door bas, tenor en bariton, 
door alt, sopraan ’t kerstchanson. 
En staat elk mens van goede wil, 

heel kort bij de gedachte stil, 
aan Bethlehem en aan de stal, 
aan’t kindje Jezus toch vooral. 

 

 
 
 



 

 

Kerstdroom 

 
Zo een Kerst om van te dromen, 

da’s er eentje van ’n prent, 
met wat wit besneeuwde bomen, 
iets wat men nu niet meer kent. 

Zo ’n dromerij die biedt je: 
Kerstmis, vredig, kalm en stil, 

met gedichten en ’n liedje, 
door ’n koor van goede wil. 

 

 
 
 



 

 

Kerstkonijn 

 
Met Kerst verdween m’n kerstkonijn; 
want hij wou niet het haasje zijn. 
Hij rende weg en riep nog vlug: 

ik kom met Pasen wel weer terug. 
Dus heb ik ‘n kalkoen gekocht; 

maar wel eerst eentje uitgezocht, 
die niet zo makkelijk vluchten zou 

en niet ging roepen: ‘k ga maar gauw; 
maar eentje met ‘n houten poot 

en aangeboren ademnood, 
zo een die na twee stappen zei: 

ik snap ‘t, ik ben vogelvrij. 
Wat maakt het eigenlijk voor verschil: 

konijnen- of kalkoenenbil. 

 
 
 



 

 

Kerstmis in Brabant 

 
Kerstmis in Brabant,  
werd van lieverlee, 

glashard geofferd aan geld. 
Kerstmis in Brabant, 

wat deed men er mee? 
Nu worden duiten geteld 

Blinkende ramen,  
reuze reclame. 

Groter en mooier en meer. 
Volop te eten;  

niemand wil weten 
van het gevoel van weleer. 

Kerstmis in Brabant,  
wie is nog tevree? 

En nog op warmte gesteld? 
 

 
 



 

 

Koning op stro 

 
Je zal maar als koning op stro moeten slapen, 

in ’n stal, in ’n krib, met ’n ezel als maat, 
naast ’n blazende os, tussen blatende schapen 
en ’n vader, die alleen over timmeren praat. 

Een moeder die ploetert met dassen en doeken. 
Die doet wat ze kan; zonder grondpersoneel. 

Iets eetbaars moet ze  
met ’n kaarsje gaan zoeken. 

Het is al met al ’n onvorstelijk toneel. 

Je bent nog te klein, om je stem te verheffen, 
Geen mens is er, die naar je luisteren zal; 

maar iedereen moet toch wel kunnen beseffen, 
zo’n kot voor ’n koning,  

dat raakt kant noch wal. 
Dan zit zo’n Herodus heel anders te wonen, 

in zijn, uit de kluiten gewassen, paleis. 
Omgeven door, tientallen sierlijke, schonen, 

voldoende vertroeteld door drank en door spijs. 

Bij Jezus verschijnt, af en toe, ‘ns ’n herder, 
of ’n triootje wijzen, op zoek naar ’n ster, 

’n engelenkoor, op tournee ja; maar verder, 
was ’t schuurtje, in de velden,  

voor ’n ieder te ver. 
Zo’n koningsschap, is niet zo licht, te verklaren 
en niemand heeft daarvoor ‘n hint bij de hand. 

Zelfs nu gaat dat,  
na meer dan tweeduizend jaren, 

nog hemelhoog boven ons boerenverstand. 

 
 



 

 

Licht 

 
De dagen lijken donker; 

maar toch gloort weer wat licht. 
’n Aarzelend geflonker, 
’n lang verhoopt bericht. 

Na deze trage dagen, 
met luchten, zwart en zwaar, 

komt ’t Kerstkind ons verblijden, 
maakt de belofte waar, 
van: bij elkaar te horen, 

van liefde en begrip. 
Van weer opnieuw geboren, 

van’t kindje in de krib. 

Nog steeds na al die jaren, 
hoort men haar overal: 
de wijdverspreide mare, 

de boodschap uit de stal, 
dat eens, van lieverlede, 
en zonder zorg en pijn, 
’n wereld vol ven vrede, 

toch werkelijkheid zal zijn. 
 

 
 



 

 

Midden in de winternacht 

 
Midden in de winternacht, 
ging m’n kerstboom lopen. 

Iemand liet heel onbedacht,  
onze voordeur open. 

Heel de buurt die stond perplex, 
nooit nog zag men zo iets geks. 

Hij liep fanatiek, onbezorgd en kwiek, 
met de piek en de ster en de zilveren ballen, 

zonder om te vallen. 

Midden in de winternacht,  
heeft ie ons verlaten. 

Niemand had dat ooit gedacht,  
had iets in de gaten. 

Hij was deel van het gezin; 
maar ging desalniettemin. 

Hij liep fanatiek, onbezorgd en kwiek, 
met de piek en de ster en de zilveren ballen, 

zonder om te vallen. 

Midden in de winternacht,  
zou ie ons ontvluchten 

zonder woorden, zonder klacht,  
zonder zelfs te zuchten. 
Zomaar zonder overleg 

ging ie stiekem van ons weg, 
Hij liep fanatiek, onbezorgd en kwiek, 

met de piek en de ster en de zilveren ballen, 
zonder om te vallen. 

 

 



 

 

Nazareth 

 
De tocht begon in Nazareth. 
De ezel die werd klaargezet. 
De maagd Maria steeg er op. 
Sint Jozef zette zich aan kop. 
Ze liepen dagen aan een ruk. 
Sint Jozef liep z’n voeten stuk; 

maar rusten dat was er niet bij, 
totdat de maagd Maria zei: 
als we ‘ns stopten, lieve man, 

ik zit hier goed, nee daar niet van. 
Maar jij, laat ons nou eerlijk zijn, 
bent aan het eind van je Latijn. 

Je moet nu rusten, pertinent; 
want Bethlehem is nog ‘n end 

 
 

 
 
 



 

 

Plattebuis 

 
Met sneeuw bedekt, de hele aarde. 

‘n Kerst is het naar ieders wens. 
Dit zilver wat God voor ons spaarde, 

maakt elk van ons tot rijke mens. 
In huis de boom, ’n kleine, grote, 

van plastic of een uit het bos. 
En pinnekes ijs aan alle goten, 

’n stal met schaapkes op het mos. 
Het ouwe lied, van lieverlede, 
geleerd bij moeders plattebuis. 

Dan vind je vrede toch op aarde, 
al is’t maar vast bij jou in huis. 

 

 
 
 



 

 

Santa Clausen 

 
Santa-Clausen, arresleden. 

Engelen komen naar beneden. 
Klokgelui en orgelspel. 

Weihnachten, Christmas, Kerst, Noël. 

Schapen, herders op de velden. 
Eenden die het gaan ontgelden, 

kaarsengeur in de kapel. 
Weihnachten, Christmas, Kerst, Noël. 

Eeuwenoude kerstgezangen. 
Kersthaas laat z’n oren hangen. 

Etalagelichten, fel. 
Weihnachten, Christmas, Kerst, Noël. 

IJskristallen aan de bomen. 
Over wereldvrede dromen. 

Witte wijn bij zalmforel. 
Weihnachten, Christmas, Kerst, Noël. 

Kooppubliek met volle tassen. 
Mutsen op, in dikke jassen. 

Niemand klagend, wonderwel. 
Weihnachten, Christmas, Kerst, Noël. 

 
 



 

 

Stalleke 

 
In Betlehem daor stond ‘n stalleke, 

gewoon bij ‘nnen boer in de wei. 
Wa planken, wa stroi en wa balleke, 

unne voeierbak en nog wa gerei. 
D’r moes nodig iet an gebeuren; 

want hers en dwers hong er wa skeef. 
In’t dakleer doar zaagde wa skeuren, 

dus ‘t dak waar zo lek as ‘n zeef. 
Maar Jozef die viet zunnen hamer 
en gong an de gang mi z’n zaag. 
Hij timmerde heel freet ‘n kamer, 

‘n schapraai, ‘n schelf en ‘n schraag. 
Hij had er d’n tijd vur genommen 

en rustte dan ok mee-passant; 
mar toen ‘t nei kiendje mos kommen, 

was alles toch krek navenant. 
De wieg, ja die waar ie vergeten 
en da vond ie zelf nie zo moi; 

mar de voeierbak wier na wa meten, 
‘n krib mi ‘n haffelke hoi. 

En wij vieren na al die jaren, 
dit wonder wat daar is geschied. 
Door herders en engelenscharen, 

vertolkt in ’n vreugdevol lied. 
 

 
 



 

 

Stille nacht  

 
Kerst loopt niet meer in de pas. 

De kaarsen zijn niet meer van was. 
De winkels vol, de harten leeg. 

Geen Kerstsfeer nog in straat of steeg. 
‘n Kerstboom komt niet uit het bos 

en BSE verjoeg de os. 
De ezel staat er nu alleen. 

De herders klagen steen en been, 
‘tIs knudde met hun C.A.O. 
De engelen staan in dubio: 

moet “stille nacht” nu toch als house, 
of vragen zij het aan de Paus? 

 
 

 
 



 

 

Timmerman 

 
Sint Jozef was ‘n timmerman  

met bijtel, zaag en hamer. 
Hij timmerde op zolder, 

in de keuken, in de kamer. 
Hij maakte met z’n handen  
duizend dingetjes van hout 
en Jezus mocht hem helpen  
ook al deed ie’t wel ‘ns fout. 

De mensen uit het dorp  
die bleven rond het huis krioelen. 

Bestelden bij de timmerman  
z’n handgemaakte stoelen 

kind Jezus ruimde krullen en 
sorteerde al het hout 

en na ‘n jaar of zeven deed  
ie niet zo veel meer fout. 

De hele streek bleef vragen  
om de trappen en de kasten 

die Jezus en Sint Jozef  
samen in elkander pasten; 

want na ‘n tijd werd Jezus ook  
als timmerman beschouwd 

en deed ie alles zo het moest  
en hoegenaamd niets fout. 

 

 
 



 

 

Versierd 

 
Ze zaat heel alleen bij het késke, 

waor vruuger de kerstboom op stond. 
Da zou ze dees jaor ok wel willen, 

als zij mar ‘ns iemese vond, 
die um veur heur zou willen zetten. 

‘tVersieren da dee ze wel zelf. 
Ze zaat al ‘n tijdlang te waachten, 

van smergus tot ver over elf; 
En toen kwaam er een um te helpen, 

die zee: ik heb hil efkes tijd. 
Wel waar ze, toen hij waar vertrokken, 

heur knipbeurs en creditcard kwijt. 
 

 
 
 



 

 

Vrede op aarde 

 
De kerstboom met kaarsjes die staat al weer daar. 

Met bellen en ballen en engelenhaar. 
En stevig verankerd met ’n paperclip: 

de os en de ezel aan 't hoofd van de krib. 
Wat schuim op de ruiten, illusie van sneeuw. 

Die valt hier met kerst slechts 'n paar keer per eeuw. 
De muren verfraaid met wat linten en groen. 

En midden op tafel staat volop kalkoen. 

Doch vrede op aarde is geen supermart. 
Van bellen en ballen en baarden. 

Maar ergens in 't binnenste diep van je hart. 
Daar vind je je vrede op aarde. 

Cadeaus van de kerstman, ook die zijn er weer. 
Veel groter en mooier en ieder jaar meer. 

Hij knikt naar de kind'ren en bromt in z’n baard. 
Hij zit in z’n slee en zegt niets noemenswaard. 

En iedereen buffelt zichzelf barstensvol, 
met kuikenrollade en kerstkrans en stoll. 

Vanuit elke speaker klinkt kerst van de plaat. 
Ze zingen maar weten niet waar het om gaat. 

Want vrede op aarde is geen supermart. 
Van bellen en ballen en baarden. 

Maar ergens in 't binnenste diep van je hart. 
Daar vind je je vrede op aarde.  

 
 



 

 

Wa mij betreft 

 
Wa mij betreft kan Kerstmis wel wa minder. 

Wa meer zoals ‘t vruuger is geweest. 
In Kerstboom hier, ‘n takske hulst daarginder. 

Want Kerstmis is per slot ‘n christelijk feest. 
Ik weet nog goed, die vier en twintig kaarskes en ’n piek. 
De boom kwam uit het bos en nie als nou uit ’n fabriek. 

en onder dieen boom lag heel bescheiden: 
‘n paar sokken wa ons opoe veur ons breide. 

Wa mij betreft mag Kerstmis stukken stiller. 
Wa meer zoals ‘n Kerstmis is bedoeld. 

‘n Bietje ingetogen en wa priller 
en niet door de commercie overspoeld. 

Gewoon wa liedjes bij den boom, dan ben ik al tevree. 
‘n Stalleke mi ‘n kribbeke en ‘n herder mi wa vee. 

De krentemik mi van die dikke plakken, 
die ons moeder zelf wir veur ons ha gebakken. 

Wa mij betreft mag Kerstmis best bescheiden. 
Wa meer zoals’k vruuger heb gekend, 

toen ik naar de nachtmis ging aan vaders zijde. 
en ‘t engelke nog knikte veur ‘nne cent. 

Da wij naar huis toe klosten deur de witte rulle sneeuw, 
lijkt nou zo lang geleeje, haast nog langer dan ’n eeuw. 

En thuis bij’t snorren van de salamander, 
daar vuulden wij ons een zo met elkander. 

 
 



 

 

Warmte 

 
Hoog in de lucht daar staat 'n ster,  

hij lijkt dichtbij, is toch zo ver. 
'tIs of die ster ons zeggen wil:: 

zwijg toch 'ns even stil 
en luister wat men zeggen zal:  

In gindse weide in 'n stal, 
daar blootgesteld aan weer en wind, 

ligt het zo langverwachte kind. 
Al eeuwen werd van hem verteld,  

z'n komst allang voorspeld. 
De herders hoorden het geluid,  
van engelen met trom en fluit. 
Ze zongen: luister: 'tis geschied  

of je't gelooft of niet, 
de zoon van God kwam naar benee  
en bracht de vrede met zich mee. 

Dus ga op weg naar Betlehem,  
daar ligt het kind, daar vind je hem, 

in doeken, op 'n handvol hooi, ' 
n wonder; wondermooi. 

Er was alleen die schapenschuur,  
n herberg was voor hen te duur. 

'n Voerbak was z'n wiegebed,  
door Josef klaargezet. 
'n Os, 'n ezel, enkel zij,  

zagen het wonder van nabij. 
De ezel snoof al wat ie kon  

en ook de os was warmtebron; 
maar' t Kindje, zonder huis of haard,  

bracht warmte hier op aard. 
 
 



 

 

Winter 

 
 

Heeft de zomer ons verlaten 
en de herfst is voorbij. 

Wordt het somber op de straten, 
als ‘n winters schilderij. 

Het is koud en aan de bomen, 
merkt men winters willekeur. 

Maar de kerst die weer gaat komen, 
brengt ons warmte en kleur. 

Mensen die hun thuis verloren  
en de straat op zijn gegaan. 

zijn ook in hun hart bevroren, 
dat heeft eenzaamheid gedaan 
Heel hun leven, al hun dromen. 

zijn ‘n troosteloze sleur. 
Maar de kerst die weer gaat komen, 

brengt hen warmte en kleur. 

Ook de hulpeloze dieren, 
in het bos en op het veld, 
zijn op allerlei manieren, 

aan de winter blootgesteld. 
Onze kleine vogelvrindjes, 
zingen wijsjes in mineur. 

Maar de kerst die weer gaat komen, 
brengt hen warmte en kleur. 

 

 



 

 

Zalig zij 
 
 

Zalig zij die me aanvaarden,  
ook al ben ik dan bejaard. 

Die me in m'n daag'lijks leven,  
zorg en ongemak bespaart. 

Zalig zij die het beseffen,  
dat 'k ze niet zo goed versta. 
En die het gewoon negeren , 

als 'k 'n stommiteit bega. 

Zalig zij die niet gaan schelden, 
als' k het tafelkleed verschroei. 
Die de andere kant uit kijken, 

als' ik met m'n koffie knoei. 
Zalig zij die niet steeds zeuren:  

“opa loop 'n beetje recht.” 
Me niet voor de voeten gooien:  
“hebt u dat al niet gezegd?” 

Zalig zij die me vergeven,  
als ik niet hun naam meer ken. 
Die me heel goed laten merken, 

dat ik nog onmisbaar ben. 
Zalig zij die willen helpen, 

als 't misgaat met m’n werk. 
Die me gaarne vergezellen, 

om te bidden in de kerk. 
 

Zalig zij die voor me zorgen,  
ook al duurt het jarenlang. 
Me vertroetelen en troosten, 
als ik eenzaam ben of bang. 
Zalig zij die van me houden, 

ook al ben ik hen tot last. 
En die op me blijven passen, 

ook als 't hen 'ns ooit niet past. 

 

 

 

 

 

Zalig zij die met mij samen, 
nog eens terug gaan in de tijd. 
En die met me blijven praten,  
al ben ik de draad eens kwijt. 
Zalig zij die me als mens zien, 
met m'n vreugde en m’n pijn. 

Die me heel goed laten voelen, 
dat 'k niet eenzaam hoef te zijn. 

 

 
 



 

 

Zeeuwse kerst  

 
Kerst, om van te dromen, 

voor ’n rechtgeaarde Zeeuw, 

zijn pegels aan de bomen 

en bergen gratis sneeuw. 
 

 
 
 
 

 



 

 

Zegenrijke tijd  

 
De Kerst, die zegenrijke tijd. 

De stille grijze dagen, 
die ondanks kille winterkou 

en gure regenvlagen, 
de harten weer wat warmer maakt 

en vijandschap verjagen. 

De Kerst, die wonderlijke tijd, 
die blije en intense, 

waarin we even openstaan, 
voor ‘t leed van andere mensen 

en we elkander welgemeend, 
alleen maar goeds toewensen. 

De kerst, die vreugdevolle tijd, 
dat mensen samenstromen, 
om bij ‘t kindje in de stal, 
bij ‘t: nu zijt wellekome, 

van echte medemenselijkheid 
en vredigheid te dromen. 

 

 
 
 



 

 

Zwarte kerst  

 
Al is de Kerst weer niet zo wit 

en wil de sneeuw niet vallen. 

Al is ie zwart ik zeg je dit: 

‘t Zal niet mijn Kerst vergallen. 
 
 

 
 
 


