Wie geeft wat ie heeft

Ruud van der Heijden

Wie geeft wat ie heeft houdt maar heel weinig over

en wordt van z’n leven geen miljonair.

Hij leidt z’n bestaan als ‘n slaaf, als ’n slover,

rijdt nooit in ‘n Buick, ‘n Ferrari of Rover;

maar wordt bij het klootjesvolk zeer populair, met al z’n flair.

De kippen van boer van de Zanden, die waren finaal van de leg.
De boer gaf ze voer, volle handen maar ze leien geen ei, wat *n pech.
Hij wierp ’t de haan voor de voeten, die krabde zich achter het oor.
. Hij wist van geen blazen of toeten, de kippen die tokten in koor: Wie geeft ..

‘n Arme belastingbetaler, betaalde zich blauw ieder jaar.
' Z’n eten werd schraler en schraler, hij was wat je noemt de sigaar.
De fiscus had hem bij z’n lurven en stond iedere dag voor de deur.
Hij kweelde om hem te vermurwen, z’n treurzang voor de inspecteur: Wie geeft..

‘n Koe in ‘n wei in de polder zocht gras; maar ze vond er geen spriet.

Dat lag bij de boer op de zolder, maar hier in de wei was het niet.

Het wordt met de dag idioter, zei ‘t koebeest en schurkte z’n schoer.

Geen gras zei ze, dan ook geen boter en loeide toen boos naar de boer: Wie geeft



