Nacht in december

Ruud van der Heijden

’n Donkere nacht in december,
De honden die hielden de wacht.

’n Handjevol herders, bij het kampwvuur,
die zongen ’n lied, zelfbedacht.

Een kwam met verzonnen verhalen

zo zacht dat geen schaap werd gestoord.
Het ging over rijkdom en liefde,

wat hij had gezien of gehoord.

Maar daar klonk, als uit duizend kelen,
’n koor, indrukwekkend en puur,

en 'n stem: laat het vee aan de honden,
en de herders verlieten hun vuur,

met giften, met melk en met honing,
met geurige rozemarijn

voor ’n reeds langverwachte verlosser,
die zo-even geboren zou zijn.

Er kwamen uit ’t oosten drie vorsten,
naar ’t stadje, geleid door n ster.
Ze.hadden heel lang moeten reizen,
z&wamen van grenzeloos ver.

Ze zochten ‘n heerser, 'n koning,
op hun tocht boordevol risico.
maar vonden ’n kind in ‘n kribbe,

in ’n stal op ’n handjevol stro.

En nu nog, na tweeduizend jaren,
wordt weer het gebeuren gevierd.

De kerstboom met flakkerende lichtjes,
de stal met het kribbeke versierd.

De mensheid moet eventjes zwijgen,
wordt stil van ontroering en wacht,
omdat twintig eeuwen geleden,

"n Kind ons de vree heeft gebracht.



