
 
Jij bent m’n hemel op aard, 

ja jij bent  m’n getrouwe engel   

Jij maakt van m’n bestaan, ’n feest van meet af aan, 

m’n leven tot  ’n  paradijs. 

Zonder jou zonnige lach,  

ben ik uitgeblust en verloren. 

Blijf bij mij tot m’n laatste moment, 

‘tis goed als jij maar bij me bent. 

 

Bij jou ben ik tevreden, 

de dagen, stuk voor  stuk 

in onze lusthof van Eden beleefd, 

zijn als parels van geluk. 

Die uren stil en vredig, 

blijven me levenslang bij. 

Het zijn juweeltjes  

en ze stemmen  blij. 

 

Hoe zalig is het dromen, 

in onze knollentuin. 

Samen met jou als m’n speelkameraad, 

zonnestralen op je kruin. 

Van iedere seconde, 

maken we ’n jubel feest  

en we genieten samen om het meest. 

 


